De ijsbloem

Het verdriet heeft zich genesteld tussen je twee mooie knikkers
De nacht huist tussen je donkere lokken.

Je twee zwarte ogen zijn net zoals mijn nachten
Het duister van je zwarte knikkers is net zoals mijn verdriet.

Wanneer de krop in mijn keel losbarst

en als regen van mijn wimpers neerdaalt
stroomt alles over.

De vloed van verdriet heeft mijn dorp vernield

Wanneer je bij mij blijft, waait mijn eenzaamheid weg.
Mijn beide ogen zijn nachtelijk uitgeregend

De lente sloeg haar vleugels uit en vloog uit mijn handen weg.
De ijsbloem schoot knoppen in mijn hart

In mijn kamer brand ik van eenzaamheid.
Ey, jonge knop wat moet ik nog zingen
in deze tijden?

Mijn jeugd is vergaan en ik heb geen stem meer
De ijsbloem schoot knoppen in mijn hart.

Mijn jeugd is vergaan en ik heb geen stem meer
De ijsbloem schoot knoppen in mijn hart.
Zanger — Kourosh Yaghmaei

vertaling: Baharak Bashar - Johan De Vos

https://youtu.be/EmhqVPX0OKo4
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